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De kleur van Goede Vrijdag is paars. De kleur van inkeer, maar ook van 
het lijden. We komen in stilte bij elkaar, rond het lijdensverhaal. 
Na iedere lezing zullen delen uit het Stabat Mater van Giovanni Battista 
Pergolesi (1710-1736) ten gehore worden gebracht.  
                            
Stilte 
 
Ieder gaat zo mogelijk staan 
 
Openingstekst 
v Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 
a overnacht in de schaduw van de Eeuwige 
v Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
a Hij is een schild, een muur om je heen.  
          naar Psalm 91 
Ieder gaat weer zitten 
 
Zingen Lied 558 vers 1, 2 en 10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2    Heer, om uw zachtmoedigheid,  
      vorst die op een ezel rijdt  
      en om Sions onwil schreit,  
      Kyrie eleison.  
 

10   Heer, om uw vijf wonden rood,  
    om uw onverdiende dood, 
    smeken wij in onze nood,  
    Kyrie eleison. 
 

 Gebed 



Inleiding  
Lezing  Lucas 22 vers 47 - 53 
   
Stabat mater dolorosa                 De moeder stond door smart bevangen      
iuxta crucem lacrimosa,   en met tranen langs haar wangen 
dum pendebat filius;   waar haar zoon gekruisigd hing      
       
Lezing  Lucas 22 vers 54 - 71 
 
Cuius animam gementem,  en het was haar in haar lijden 
contristantem et dolentem  of een zwaard haar kwam doorsnijden 
pertransivit gladius.    dat dwars door het hart doorging. 
        
O quam tristis et afflicta   Hoe verdrietig en verloren   
fuit illa benedicta    was de toch zo uitverkoren 
mater Unigeniti!    moeder die hem ’t leven gaf.   
 
Lezing  Lucas 23 vers 1 - 12 
 
Quae maerebat et dolebat  Ze moest klagen, ze moest rouwen 
et tremebat, eum videbat  en ze beefde bij ‘t aanschouwen 
nati poenas incliti.    van zijn vreselijke straf.     
 
Lezing  Lucas 23 vers 13 - 25 
 
Quis est homo, qui non fleret  Wie voelt er geen tranen komen,   
matrem Christi si videret   die daarheen wordt meegenomen 
in tanto supplicio?    waar hij Christus’ moeder vindt? 
 
Quis non posset contristari  Wie zou tranen binnenhouden 
piam matrem contemplari  als hij dat verdriet aanschouwde 
dolentem cum filio?    van de moeder bij haar kind 
 
Pro peccatis suae gentis   Zij zag wat hij heeft geleden 
Iesum vidit tormentis   voor het kwaad dat mensen deden 
et flagellis subditum    zag de zwepen, zag het slaan     



Lezing  Lucas 23 vers 26 - 43 
 
Sancta mater, illud agas,   Moeder, wil mijn hart bezeren 
crucifixi fige plagas    met de wonden die hem deren, 
cordi meo valide;    die zo nederig wilde zijn 
 
tui nati vulnerati,    om te lijden voor mijn zonden. 
tam signature pro me pati  Laat mij lijden aan zijn wonden 
poenas mecum divide.   laat mij delen in de pijn. 
 
Fac me vere tecum flere,   Laat mij huilen aan uw zijde, 
crucifixo condolere,    laat het kruis ook mij doen lijden 
donec ego vixero.    tot ik zelf eens dood moet gaan: 
 
Iuxta crucem tecum stare,  ‘k wil mij naar het kruis begeven 
te libenter sociare    om daar met u mee te leven 
in planctu desidero.    in wat hem zo lijden doet.     
 
Virgo virginum praeclara,   Stralende, ik moet u eren 
mihi iam non sis amara,   wil u toch niet ván mij keren, 
fac me tecum plangere.   laat mij huilend bij u staan.      
 
Lezing  Lucas 23 vers 44 - 56 
 
Fac, ut portem Christi mortem  Laat mij Christus’ dood ervaren 
passionis fac con sortem   laat mij in mijn hart bewaren 
et plagas recolere.    al wat hem is aangedaan. 
 
Fac me plagis vulnerari,   Laat zijn pijnen mij genaken, 
cruce hac inebriari    laat het kruis mij dronken maken 
ob amorem filii.    van de liefde voor uw zoon.      
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 



Zingen  Lied 590 vers 1, 2, 3 en 4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  De wereld gaf 
    Hem slechts een graf, 
    zijn wonen was Hem zwerven; 
    al zijn onschuld werd Hem straf 
    en zijn leven sterven. 
 
3  Hoe slaapt Gij nu, 
    die men zo ruw 
    aan ’t kruishout heeft gehangen. 
    Starre rotsen houden U, 
    rots des heils, gevangen. 
 
4 ’t Is goed, o Heer, 
    Gij hoeft de eer 
    van God niet meer te staven. 
    Leggen wij ons bij U neer, 
    in uw dood begraven. 
 
Luthers avondgebed met afsluitend Onze Vader    
 
Zegenbede 
 
In stilte verlaten we de kerk    


